
Patrick Kroon.  

 

 
 27-6-1916. De openbare school in de Kerkstraat in Varik.  

Met rechts meester Kroon en links meester Appel. 

Patricq Heleen Joann Kroon (1862-1941) 

Patricq Kroon, geboren op 17 maart 1862 te Voorst als zoon 

van winkelier Bernard Kroon en Berendiena Wijer.  

Al op 15 jarige leeftijd begint hij te tekenen.  Hij gaat in 

Zutphen naar de HBS en krijgt daar tekenles van Johan 

Vleming, waar hij veel van leert. 

Hierna gaat hij in 1889 naar de ‘Industrieschool van de 

maatschappij voor den werkenden stand’ te Amsterdam. 

Daar krijgt hij tekenles van de directeur Bernard Willem 

Wierink. Die onder de naam ‘Oom Ben’ zelf prentenboeken 

schreef en voorzag van illustraties.  

Patricq Kroon heeft zijn stijl overgenomen. 

Op 3 april 1890 trouwt hij in Voorst met Aaltje Ten Hoopen en 

gaat hij eerst als onderwijzer en later als hoofdonderwijzer 

werken op de openbare school in Varik.  

Ze krijgen daar twee kinderen. Berdine (1891-1960) en Jan 

Minard (1892-1966) 

Naast meester op school werkte hij als karikaturist. 

Hij ondertekende zijn werk met Patrick, PAT., ORION, O, PK, 

Wijers of een getekende kroon.  

Behalve voor de Ware Jacob, 

maakte hij werk voor Uilenspiegel, 

Wereldkroniek en De Kijker. 

Aan het begin van de twintigste 

eeuw vinden we de belangrijkste 

tekenaars in diverse tijdschriften, al 

dan niet satirisch of politiek getint, 

en daarmee dus vooral gericht op 

volwassenen. Strips speciaal voor 

kinderen kenden we alleen van 

‘Oom Ben’. In de jaren twintig 

kwamen er pas meer. 

 

 

De Ware Jacob was een satirisch weekblad dat verscheen van 5 

oktober 1901 tot april 1916, en dat in zijn tijd zeer populair was en 

beroemd om zijn trefzekere karikaturen. Het was een non-

conformistisch blad dat tal van heilige huisjes in tekst en prent 

omver haalde. Doel was de humor op een hoger plan te brengen 

met vooral werk van eigen bodem. Politiek wilde het blad een 



neutrale koers volgen. De uitgever, de Nederlandsche Kiosken Maatschappij uit Rotterdam, had de 

insteek om een Nederlandse versie van het Engelse blad Punch te maken, maar noemde het naar het 

al lang in Duitsland verschijnende blad Der Wahre Jacob (wat in goed Nederlands "to-the-point" 

betekent).  

J.H. Speenhoff creëerde de titelheld voor het blad, 'De Ware Jacob' - een heer, gekleed in pandjesjas 

met een hoge hoed en wandelstok. Speenhoff (1869-1945) is vooral bekend geworden als 

tekstdichter/troubadour.  

 

Naast spotprenten maakte Patricq Kroon ook mooie tekeningen van de omgeving en van het 

dagelijkse leven. Vooral in zijn beginperiode zie je de prachtige portretten van gewone mensen uit de 

dorpen. Als hij in de trein zat, dan had hij altijd zijn tekenboekje bij de hand en maakte dan snelle 

schetsen die heel trefzeker waren. Soms werkte hij ze later uit in een groter werk, maar vaak bleef 

het bij een schets. 

Later verhuisde hij naar Den Haag. 

In het Rijksmuseum hangt een spotprent met de titel: 

Gedonder boven de conferentie van Genua (1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Vermeulen “De neus” door Patricq Kroon 

1918 

 

 

 

H. van Riemsdijk uit Varik  

door Patricq Kroon in 1895 



Veerman van Deutekom op de Waal bij Varik, 1896 door Patricq Kroon 

  

Zutfensche turfboer 1892 

 
Gezicht op de begraafplaats Bosschepoort  Zaltbommel Zwart krijt 

P. Kroon 1900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouw in trekschuit naar Volendam, 1906 Patricq 

Kroon Tekening met daarin enige kleur. Het 

betreft waarschijnlijk een voorstudie, aangezien in 

de tekening aantekeningen zijn gemaakt over 

kleuren. Zo staat op de kraplap bijvoorbeeld: 'geel 

rood' 

 

 
A. van Soest- Bato’s Erf  

(tegenover Varik) 

 
Gezicht in de Oliestraat in Zaltbommel met 

links de R.K. kerk niet gestoffeerd met 

beelden e.d. 

Zittende man in dracht van Barneveld, 

1907 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Jaan' uit de vogelenkoog; tekening van 

zittende vrouw in opknapdracht 

Zaltbommel 24-05-1920 

 
Gezicht op de St. Maartenskerk en toren te 

Zaltbommel 1909 

 
Deventer 1904 



 Mevrouw Kroon door Patricq Kroon 

Bootjes langs de Waal door Patricq Kroon 

Straatje door Patricq Kroon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezicht op de Waterpoort vanaf Waalzijde 

Zaltbommel, Tekening P. Kroon 1924 



Foto’s van P. Kroon en familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het titelblad  van “De Ware Jacob” getekend door Patricq Kroon. 

  

 



 Ondertekend met “Orion” 

 

 

  

 

 
 

 
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


